
Haaften, 10 januari 2023 

 

Beste bestuurders van de gemeente West Betuwe. 

 

Op de eerste plaats hoop ik dat 2023 u allen veel goeds zal brengen, dat u onze 

gemeente nog mooier zult maken en dat u door niets zult worden belemmerd in uw 

werk, daarmee bedoelen wij, dat u uw werk kunt doen in een veilig bestuursklimaat. 

 

Kort na nieuwjaar ontvingen wij van u een schrijven, waarin u aankondigde dat in 

Hagedelstraat 11 in Haaften een plek zou worden ingericht voor de huisvesting van 30 

tot 40 vluchtelingen uit de Oekraïne.  

Op de eerste plaats willen wij u mededelen dat dit besluit door ons van harte wordt 

ondersteund. Om deze arme mensen te helpen kan geen middel ver genoeg gaan.  

 

Toch moet ons iets van het hart. Wij begrijpen dat aan dit besluit een bestuurlijke 

noodmaatregel ten grondslag ligt, die ergens in december 2022 tot stand is gekomen.  

Waar wij persoonlijk door teleurgesteld zijn is het feit dat aan dit voornemen, voor 

zover wij dat kunnen zien, geen enkele vorm van communicatie vooraf is gegaan. Wij 

vinden dat jammer omdat het nu de toets van slinksheid heeft. Door er geen 

ruchtbaarheid aan te geven lijkt het alsof u eventueel verzet voor wilde zijn.  

Ik ga niet uit van kwader trouw, maar dit had wat mij betreft eleganter gekund, 

temeer daar u van ons omwonenden solidariteit verwacht bij de uitvoering. 

 

In de brief die we van u ontvingen, stond nadrukkelijk dat we met elkaar zullen gaan 

zorgen voor een veilige, fijne plek voor de mensen die daar komen te wonen. Ook dat 

zijn wij volmondig met u eens. Wat wij betreuren is dat u voorbij lijkt te gaan aan het 

mogelijke gevoel van onveiligheid dat is ontstaan voor de bewoners die rondom dit 

pand woonachtig zijn. Voor de beeldvorming; het gaat vaak om alleenstaande mensen 

op zeer gevorderde leeftijd. Wij adviseren u hier alsnog effort in te steken. 

 

Wat ons verbaasd is dat u bij dit bedrijfspand uit bent gekomen, terwijl er naar onze 

mening in Haaften geschiktere locaties beschikbaar zijn. Veel van ons hebben nu het 

gevoel dat wij onderdeel zijn geworden van het opportunisme van de eigenaar van het 

pand. Gedane zaken nemen geen keer, maar we willen niet onvermeld laten dat we 

ons grote zorgen maken over wat er gebeurt, wanneer er vrede komt in de Oekraïne 

en alle bewoners weer veilig naar huis terug kunnen keren en de eigenaar van het 

pand de kans krijgt het wederom te verhuren als accommodatie voor grotere groepen. 

U zou veel onrust bij ons weg kunnen nemen door onomwonden te verklaren dat het 

pand, nadat de laatste Oekraïense vluchteling is vertrokken, zijn oorspronkelijke 

bedrijfsbestemming weer terugkrijgt en niet meer voor bewoning kan worden 

aangeboden.  

 



Wij vinden het belangrijk genoeg om dit met u te delen. De voortekenen zijn prima. 

Afgelopen zaterdag was er een bijeenkomst voor de bewoners rondom het pand en 

het sentiment was overwegend dat we de mensen inderdaad die fijne tijd gaan 

bezorgen, die ze al zo lang moeten ontberen.  

 

Met vriendelijke groeten  

Gegevens bekend bij griffie 


