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Meteren, 21 november 2023 

Geacht college, 

Als kerkelijke gemeenten in Geldermalsen hebben we kennisgenomen van het Dickensfestijn, dat op 

zondag 10 december van 12.00-17.00 uur zal plaatsvinden in het centrum van Geldermalsen. Het i 

met pijn in het hart dat we u daarover in deze brief benaderen. We voelen ons geroepen om met 

betrekking tot dit festijn onze stem te laten horen. 

Met dit evenement is de heiliging van Gods dag is in het geding. Op grond van de Bijbel, het Woord 

van God, geloven wij dat God Zelf ons een de zondag als rustdag heeft gegeven. Een dag om Hem te 

dienen, maar ook om na zes werkdagen één dag van rust en bezinning te hebben. In de Gods heilige 

Wet, of de Tien Geboden, kunnen we onder andere lezen (in de Statenvertaling): 

   Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar 

de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, 

noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw 

vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde 

gemaakt, de zee, en alles wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de 

HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven. 

Het ‘heiligen’ van de zondag wil zeggen dat we die dag wijden aan God, tot Zijn eer. Dat doen we 

persoonlijk, maar vooral ook gezamenlijk in de kerk, in het luisteren en overdenken van Zijn Woord. 

Onlosmakelijk daaraan verbonden is de zondagsrust. We leven in een jachtige maatschappij, waarin 

veel mensen overbelast zijn of dreigen te raken. Maar nu heeft God in Zijn goedheid en wijsheid ons 

de zondag als een dag van rust gegeven. Wat een zegen is het op deze dag afstand te nemen van ons 

dagelijks werk om lichamelijk en mentaal tot rust kunnen komen. 



Uit liefde tot Gods geboden en tot welzijn van de gemeente West Betuwe maken we u onze bezwaren 

kenbaar tegen een vergunning van het Dickensfestijn op zondag 10 december 2023. 

Op u rust een grote verantwoordelijkheid. We denken aan u in onze gebeden, ook als kerkelijke 

gemeenten tijdens de kerkdiensten. Van harte wijsheid en Gods zegen toegewenst. 

Hoogachtend, namens de kerkenraden van de Gereformeerde Gemeente (in Nederland) en de Oud 

Gereformeerde Gemeente in Nederland te Geldermalsen, 

Scriba Gereformeerde Gemeente 

Scriba Gereformeerde Gemeente in Nederland 
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Scriba Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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